‘Wij moeten ook een andere vorm bieden’

Haar eerste jaar bij de LJG Den Haag zit er bijna op voor

rabbijn Marianne van Praag. Ze was al betrokken bij de LG

Gelderland en bij de L)G Flevoland. Tijd voor een gesprek.

‘Door de aanloop is het alsof het bes-
heert was, dat het zo moest zijn. Eerst
wilde ik het liever niet, maar dan ge-
beurt er een aantal zaken waardoor je
het gevoel krijgt steeds meer in een
bepaalde richting te worden geduwd.
Zo voelt het echt. Daar komt bij dat de
LJG Den Haag mij zeer na aan het hart
lag en ligt. Je doet een aantal diensten,
het klikt... wie ben ik dan om nee te
zeggen? Wat weerhoudt me dan aan-
vankelijk? De relatie met de LJG Gel-
derland. Dat het ten koste van hen zou
gaan, woog zwaar, nog altijd. Zij heb-
ben mij de kans gegeven me te ont-
plooien. Door hen raakte ik ervan over-
tuigd dat ik wél een gemeente wilde.’

Het gevoel dat Den Haag een ge-
meente was waar nooit iets verander-
de, speelde niet meer. ‘In het jaar vo6r
mijn aantreden had ik al gezien dat
het niet meer zo was. Maar we zijn
nog niet helemaal waar ik wil uitko-
men. Ik zag vooral op tegen de hoe-
veelheid tijd die het zou kosten, maar
in de praktijk gaat het geweldig. Ik heb
ook de indruk dat de leden blij zijn.
Dat is het beste, wederkerigheid. 1k
loop nog nergens tegen aan en verder
moeten zaken zich langzaam ontwik-
kelen.’

Betrokkenheid ‘Mijn meestin-
tieme werkrelatie is die met Dieren

(LJG Gelderland, red.). Daar is de be-
trokkenheid van de leden het grootste.
Die is in de mediene meestal sterker.
Men voelt zich verantwoordelijk en ie-
dereen is even belangrijk. Almere (LJG
Flevoland, red.) is heel klein, de nabij-
heid van Amsterdam is daar een pro-
bleem, maar Almere heeft een enorm
betrokken bestuur en dat zorgt dat de
tent blijft draaien. Wanneer ik naar Al-
mere ga, ben ik vaak doodmoe, maar
als ik daar kém, laad ik me op. Daar
maak ik het verschil. Een grote ge-
meente als Den Haag is zo geinstituti-
onaliseerd, die geeft een ander gevoel.
‘In Den Haag tel ik nu mee. Het gaat
niet om mij als persoon; het gaat me
om het principe. De veranderingen in
Den Haag zijn wezenlijk. Rabbijn Ken
Leinwand kon met zijn blik van buiten-
staander veel meer bereiken, zoals de
totaal egalitaire diensten. Het gaat om
het wezenlijke dat daar wordt neerge-
zet. Ik denk dat dat een echte omslag
was. Een aantal leden heeft mij altijd
gesteund, ook tijdens de opleiding.
Anderen waren misschien angstig wat
ik zou gaan doen, en die hebben een
omslag gemaakt. Het was ongelooflijk
wijs van David (rabbijn Lilienthal, red.)
om tegen me te zeggen: je mag vijf
jaar niet naar de diensten in Den
Haag. Dat was een rouwproces. De na-
velstreng was doorgesneden! Hij had
gelijk. Toen ik terugkwam, zag men dat
het anders was geworden.

‘De LJG Den Haag moet een echt thuis
worden, benaderbaar, laagdrempelig.
Ik wil de mooie kanten van het Joden-
dom laten zien, zoals kabbala en mys-
tiek. Hoe inspirerend het is. En kabba-
la is zeer down to earth; maar je moet
die taal leren spreken, niet in oorzaak
en gevolg denken. De Tora is geen ge-
schiedenis, maar een blauwdruk van
ons leven: zo was de mens, zo is hij,
zo zal hij zijn. Hoe vertaal je dat naar
het leven nu, wat doe je ermee? Het
gaat om de vertaalslag.

‘Het is ook belangrijk dat wij geen
slaaf zijn van de regels. Die zijn er
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voor éns. Mensen zijn bang voor ver-
andering. Maar mijn talliet hoeft niet
bedreigend te zijn. De talliet is een af-
scheiding tussen chol en sjabbat; zij
dient voor de concentratie. Men geeft
er te veel gewicht aan. Probéér het.
.Wat doet het? Hoe voelt het? Het gaat
om het groeiproces. Ik moet altijd den-
ken aan mijn moeder, die na de dood
van mijn vader mee ging naar studie-
weekenden van het Verbond in Drie-
bergen. De dienst werd daar gedaan
door vrouwen. Mijn moeder schrok
eerst, maar ze wende er aan... Het is
ook geen Dolle-Minagedoe. Als je de
talliet met de juiste intentie draagt, wat
kan er dan verkeerd aan zijn? Ik denk
dat dat het laatste drempeltje is in Den
Haag. Verder hoop ik de betrokkenheid
van veel leden op te kunnen vijzelen.

En het is belangrijk dat iedereen zich
gezien voelt. Inhoud is 66k belangrijk,
maar die komt daarna.’

Wij-gevoel ‘De vergrijzing is een
probleem. Jongeren lijken niet zo gein-
teresseerd; het lijkt alsof ze geen idea-
len hebben. Het wij-gevoel, de geza-
menlijke verantwoordelijkheid, is
losgelaten. Maar men zéekt daar wel
naar; de jongeren voelen zich joods,
maar zijn het niet meer gewend de
joodse gemeenschap als thuis te zien.
Jij en ik zaten vroeger in sjoel; dat
hoorde erbij. Dfe vanzelfsprekendheid
is weg. Er is ook veel dat niet aan-
spreekt, saai is of te lang. Tot op zeke-
re hoogte hebben ze gelijk. Zelf ga ik
nu anders om met de teksten dan toen
ik twintig was. Ze zoeken een andere

vorm. Die moeten wij gaan bieden. Zo-
wel het een als het ander. Hoe passen
wij ons aan en hoe gaan wij ermee
om? Dat is een grote uitdaging.’

Hoe vertaalt rabbijn Van Praag dat
naar Sjawoeot? ‘Sjawoeot is het feest
waarbij wij dllemaal betrokken, verant-
woordelijk, werden. Dus moeten wij el-
kaar vinden en in veiligheid samen le-
ren en genieten. lk hoop dat ouders
zich realiseren dat ook Sjawoeot een
van die ijkmomenten is: wie ben ik,
waar ben ik mee bezig, waar sta ik
voor? Daarbij ben ik het doorgeefluik.
‘Hoe mijn ouders het zouden vinden?
Mijn moeder zou supertrots zijn. Mijn
vader zou zeggen: ze is stapelmesjog-
ge, die kleine. Ze zouden het prachtig
vinden.’
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