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Ira Goldberg gaat het rabbinaat van de LIG Amsterdam versterken

“God en mensen zijn
even belangrijk”

Het gerucht ging al maanden rond, maar nu is het officieel bevestigd. De 44-jarige in
Chicago geboren Ira Goldberg, die al 6 jaar in Nederland woont, gaat als parttime rabbijn ons
rabbinaat versterken. We interviewden hem.

Als voorbereiding op het gesprek,
vroegen wij Ira het antwoord op de
vraag ‘Hoe zie jij jouw rol als rabbijn
in de Liberaal Joodse Gemeente (L]G)
Amsterdam?’ te tekenen in een identi-

teitscirkel. Dat werd deze:

De cirkel maakt meteen duidelijk

dat voor hem familie, vrienden en
gemeenschap even belangrijk zijn -
want even groot getekend — bij het
vervullen van zijn nieuwe taak. Maar
eerst iets over zijn professionele en
Joodse profiel. Die twee vullen elkaar
aan.

Op het ogenblik werkt Ira Goldberg
als codrdinator strategische planning
bij het Internationaal Strafhof in Den
Haag. Halverwege dit jaar verkrijgt
hij zijn smicha (rabbinale bevoegd-
heid) aan het Levisson Instituut

en gaat hij 24 uur (drie dagen) per
week voor de LJG Amsterdam wer-
ken. Hieraan is voorafgegaan een
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internationale loopbaan in ‘interna-
tional aid and development work’
in Siérra Leone voor de Verenigde
Naties (Wereldvoedselprogramma).
Sinds hun verhuizing naar Nederland
werkte hij als consultant in Rwanda,
Soedan, Oeganda, Kenia en
Nederland. Ira’s werkgevers waren
NGO’s (Niet Gouvernementele
Organisaties) zoals The Soetendorp
Institute for Human Values, Stichting
Radio LaBenevolencija, War Child en
No Peace Without Justice.

Gedurende zijn veelzijdige Joodse
carriere in India en Hongarije is hij
in het kader van de Joint (American
Jewish Joint Distribution Committee)
in de Joodse gemeenschap actief
geweest. Daar en in een Joodse
gemeente in de Verenigde Staten
is hij onder meer verantwoordelijk
geweest voor ‘Jewish communal
development’, het opleiden van
Joodse leraren, het opstarten van
een Joods ‘community center’ en een
Joodse kleuterschool, trainen van
Joodse jeugdleiders, opzetten van
‘community planning’ en ondersteu-
ning geven aan evenementen voor de
hele Joodse gemeente. Daarnaast is
hij actief geweest als leraar ‘Joods’,
als jeugdleider, bail koree, chazzan,
hulprabbijn en last but not least als
fondsenwerver.

FAMILIE

“Mijn vrouw Max en ik hebben twee
kinderen: zoon Yirgalem (8 jaar) en
dochter Ronit (5 jaar). Eind juni ver-
wachten we ons derde kind. Al jaren

wilden wij een gezin stichten, zowel
door het krijgen van biologisch kinde-
ren als door het adopteren van andere
kinderen. Yirgalem is ons geadop-
teerde kind dat uit Ethiopié komt.
Ronit en nummer drie in aantocht
zijn onze biologische kinderen. ‘Yirga’
betekent in het Amhaars, de taal die
in Ethiopié gesproken wordt, “leef in
vrede” en ‘alem’ staat voor “wereld”
(waarschijnlijk van dezelfde woord-
stam als het Hebreeuwse ‘olam’).”

“Max is in New York geboren als enig
kind van ouders, die de Sjoa hebben
overleefd. Haar moeder kwam uit
Scheveningen en is in 2010 overle-
den. Haar vader, geboren in Berlijn
en tijdens de Sjoa ondergedoken in
Nederland, leeft nog. Max is juriste en
aanklager bij het Joegoslaviétribunaal
in Den Haag. Wij zijn beiden heel
nauw verbonden met onze families
en houden ervan samen met hen onze
simches en de chagiem te delen. In
moeilijke periodes in het leven steu-
nen en helpen wij elkaar om daar
doorheen te komen.”

“Mijn naaste familie bestaat uit mijn
vader en zijn tweede vrouw (mijn
eigen moeder is overleden), een broer
die met zijn gezin in Jeruzalem woont
en twee zusters die met hun gezin-
nen in de Verenigde Staten wonen
(Washington DC en Minneapolis).
Omdat onze familie graag wil dat
onze kinderen elkaar goed leren
kennen en ook om de onderlinge
band sterk te houden, komen we

elk jaar met zijn allen voor een reii-



zowel in mijn werk als in de overige
aspecten van mijn bestaan. Voor mij
is bijvoorbeeld sociale rechtvaardig-
heid één van de belangrijkste (Joodse)
waarden. Als ik mijn werk doe in
voedsethulp, ontwikkelingshulp of
internationale rechtspraak, draag ik
mijn keppel, zodat de mensen zulleri
beseffen dat er Joden zijn die zich ook
zorgen maken over deze dingenen
erbij betrokken zijn. Mijn hele wer- ’
kende leven heb ik niet alleen mijn
familie, vrienden of de Joden waar

ik mee te maken had iets van waarde
proberen te geven, maar eigenlijk de
brede wereld. Misschien klinkt dat
idealistisch, maar het is zeker ook
Joods. Als Joden en als plaatselijke
gemeenschap moeten we voor onszelf
zorgen, maar we horen ook een rol te
spelen op het nationale en Europese
vlak en bovendien in onze “global
community’. Die niveaus beinvloeden
elkaar onderling.”

“Centraal in het Jodendom staan twee
relaties: de relatie tussen mens en God
en de relatie tussen mens en mens.

In zekere zin zou je kunnen zeggen
dat de laatste nog wel belangrijker

is dan de eerste. Laten we het erop
houden, dat God en de mensen even
belangrijk zijn. We moeten goed voor
onszelf zorgen, maar niet alleen voor
onszelf. Al het lijden in de wereld is
onze zorg. Eens waren wij zelf slaven
in Egypte en daarom moeten wij ons
bekommeren om de slaven van nu, om
degenen die nu onderdrukt en ver-
volgd worden en in ellendige omstan-
digheden leven. Voor mij is Pesach
één van onze belangrijkste feestdagen
en ook nog de leukste, ondanks alle
inspanning die nodig is voor alle
voorbereidingen. Het Jodendom is en
moet een bron van inspiratie blijven,
waarin de vreugdevolle aspecten van
het leven worden benadrukt.”

ISRAEL

“Als Joodse gemeenschap hebben we
een sterke band met Israél. Die moe-
ten we behouden. Ik heb daar een jaar
gewoond. De natuur in Israél is ver-
bazingwekkend: in het midden van
het land op de laagste plek op aarde
kun je in een warm meer zwemmen
{de Dode Zee) en in het noorden kun
je skién op één van de hoogste bergen
in de omgeving (de Hermon). De staat
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Israél is een wonder en de bewoners
zijn ongelooflijk talentvolle mensen,
die bovenmenselijke prestaties hebben
verricht. Maar we moeten ook voor
ogen houden dat de Palestijnen onze
medemensen zijn, of ze nu in Israél of
daarbuiten wonen. Er is een oplossing
voor het Israélisch-Palestijnse conflict,
al is het probleem complex en zal de
oplossing niet simpel zijn. Aan beide
kanten is er angst en woede. Die zul-
len op korte termijn niet verdwijnen.
Oorlog is voor beide partijen puur
slecht. Slecht voor de psyche van
beide volken. In Israél is een droom
verwezenlijkt. Er is met veel inspan-
ning enorm veel tot stand gebracht.
Maar tegelijkertijd is er een tegenstel-
ling gebleven tussen droom en wer-
kelijkheid. Ondanks die tegenstelling
en dankzij die inspanning, moeten we
ons er steeds bewust van zijn, dat in
Israél ongelooflijke dingen zijn ver-
richt. Met onze blijvende steun en
constructieve bijdragen zal Israél de
uitdagingen het hoofd kunnen bie-
den. Zo hebben wij Joden ons altijd
opgesteld en zo zullen we blijven
doorgaan met het bouwen aan een
toekomst, die goed is voor iedereen.”

WAT MOET DE LIG AMSTERDAM
ALLEREERST ZIJN: EEN SJOEL OF
EEN CULTUREEL CENTRUM?

“Het belangrijkste vind ik de mensen.
De gemeente, de LJG Amsterdam,
wordt gevormd door haar leden en

is er voor hen - het zijn de leden die
de richting van de gemeente bepa-
len. Wat de leden eraan bijdragen

is ook wat zij ontvangen. Het is een
mooi arrangement, een soort familie,
maar met grotere aantallen en grotere
mogelijkheden om een thuis en een
veilige, rustbrengende omgeving te
bieden.”

“Mijn rol is allereerst het samen-
werken met Menno ten Brink en

het Bestuur om de visie van onze
gemeente te ondersteunen en uit te
dragen. Als de leden de behoefte
voelen of ernaar verlangen dat de
LJG een synagoge of een cultureel
centrum zal zijn, dan zie ik niet dat
de één het ander zou uitsluiten.
Beide modellen zijn middelen die ten
dienste staan van wat de leden en

de gemeente als gemeenschap nodig
hebben. Onze LJG moet bovendien
open staan en laagdrempelig zijn
voor andere Joden. Zeker ook voor
de overgrote meerderheid van hen,
die niet aangesloten zijn bij één van
de andere Joodse gemeenten of geen
contact hebben met een andere Joodse
instelling.” W




nie bij elkaar. Het is prachtig
om te zien hoe intens alle
neven en nichten genieten

van het samenzijn. Nu wij in
Nederland wonen, is het voor
onze familie en vrienden mak-
kelijker geworden ons vaker te
bezoeken.”

“Ik heb talloze hobby’s, al heb
ik daar nauwelijks tijd voor.
Allereerst lezen. Naast de nood-
zakelijke rabbijnse literatuur

is mijn grote liefde Science
Fiction. Ik probeer ook zo veel
mogelijk de politieke ontwik-
kelingen in Israél en Europa

te volgen, vooral op sociaal en
demografisch gebied. De veran-
deringen in de Joodse gemeen-
ten wereldwijd houd ik ook bij.
Daarnaast ben ik een fervent
danser. Vanaf mijn middelbare
schooltijd dans ik half profes-
sioneel in een dansgroep voor
Israélische volksdans. Maar

ik vindt alle dans heerlijk. Als
derde houd ik veel van zingen.
Ik heb altijd in Joodse en ande-
re koren gezongen en bovenal
vind ik het ontzettend leuk aan
de sjabbattafel met vrienden te
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zitten en zemirot te zingen. Ten slotte
houd ik van reizen om nieuwe ideeén en
plaatsen te leren kennen. Misschien is
dat wel de reden, dat ik in zoveel lan-
den heb gewerkt. Natuurlijk behoort
het lezen van Joodse kinderboeken
samen met mijn kinderen ook tot mijn
favoriete bezigheden. Eén van hun
boeken dat mij het meest aanspreekt,
is het prentenboek ‘Brave Nachshon:
Who Was Afraid to Swim’ (‘Dappere
Nachshon: Wie was er bang om te
zwemmen’). Het is het Pesachverhaal
verteld voor kinderen van 6-9 jaar en
hoe je mensen kunt helpen hun angs-
ten te beheersen en overwinnen.”

Ira en dochter Ronit

Joden zijn die zich oo

VRIENDEN

“Ik ben dankbaar dat ik veel vrienden
heb. Die vriendschappen probeer ik
actief te onderhouden en daar maak
ik tijd voor, net als voor de contacten
met mijn andere kennissen. Ik ben
nu 44 jaar en mijn oudste vriend-
schap begon 37 jaar geleden. Ik heb
het geluk dat ik nu nog vrienden heb
die kinderen zijn van mijn moeders
vrienden van de middelbare school;
met hen samen ben ik opgegroeid.
Vrienden zijn wezenlijk voor mij, ik
heb ze echt nodig. Een goede vriend
is goud waard. Vriendschap is iets
wat ik altijd zal koesteren.”

“Persoonlijk vind ik het
boeiend om op onderzoek
uit te gaan, problemen

op te lossen, nieuwe per-
spectieven te vinden en
creatief te zijn. Ik geniet
van bouwen, het werk van
anderen te bevorderen,
vorm te geven aan nieuwe
initiatieven, het creéren
van nieuwe programma’s
die voorzien in behoeften
of nieuwe mogelijkheden
openen. Ook vind ik het
heel belangrijk verschillen
tussen mensen bespreek-
baar te maken en bruggen
te bouwen, verbanden te
leggen en dingen op een
nieuwe manier samen

te brengen om daarmee
nieuwe mogelijkheden te
openen. Als ik alles bezie
wat de LJG Amsterdam
heeft gedaan en bereikt
hier in Nederland, kijk ik
vol verwachting uit naar
wat de toekomst zal bren-
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dingen en erbij betrokken zijn.

GEMEENSCHAP / '"COMMUNITY’
“Gemeenschap / ‘Community’ vat ik
heel breed op. Voor mij is gemeen-
schap een centraal begrip. In de
gemeenschap vind ik mijn plaats en
kan ik mijn bijdrage leveren. Ik zie
de gemeenschap en de mensen die
samen de gemeenschap vormen als
€én van de belangrijkste focussen van
het Jodendom. In een universelere
dimensie maken we allemaal deel uit
van de gemeenschap op drie niveaus:
het lokale, het regionale (nationale)
en het globale (wereldwijde) niveau.
Als individu probeer ik de waar-

den waaruit ik leef vorm te geven
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